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Docent Mevr. Chery Elda 
Graad 2 Primaire Klasse 
Onze-Lieve-Vrouw van Bevrijdingsschool door Mombin Crochu 
 
 Geachte directeur, leerkrachten, ouders en leerlingen van Gemeenteschool t blokje ! 
 
Ik hoop dat het goed met je gaat. Het gaat goed met mij en ik wil graag van deze gelegenheid 
gebruik maken om u te vertellen over mijn ervaring op de Notre Dame de la Libération School 
in Mombin Crochu, Haïti. 
 
De school Notre Dame de la Libération is inderdaad een school in de gemeente Mombin Crochu, 
in het noordoosten van Haïti. Ik ben Elda Chery, ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen. 
Mijn man is leraar aan de Notre Dame de la Libération School op secundair niveau.  Ik ben een 
van de leerkrachten in het basisonderwijs en geef les in de 2e klas op het niveau van de eerste 
basiscyclus van de lagere school. 
Ik heb 57 leerlingen, 28 jongens en 29 meisjes.  Het is waar, een grote klas voor het 
basisonderwijs, ik heb veel moeite gestoken in het voorbereiden en geven van lessen aan de 
studenten volgens het curriculum dat door de school is gepland. 
 
Maar door de moeilijke situatie in het land kunnen veel ouders het schoolgeld voor hun 
kinderen niet betalen, hun velden produceren niet genoeg vanwege het gebrek aan regen. 
Daardoor heeft de school soms veel problemen met het betalen van de schulden van de boeken 
en schoolspullen die ze elk jaar voor alle leerlingen op krediet koopt. Vanwege het klimaat van 
onveiligheid in Port-au-Prince zijn er enkele schoolboeken die we niet op tijd kunnen krijgen 
omdat de wegen geblokkeerd zijn. Ik probeer kopieën van deze boeken te maken, zodat ik les 
kan geven aan de studenten, maar het is nog moeilijker om zonder enkele basisboeken te 
werken. 
 
Er zijn ook niet veel banken voor de studenten, ze zitten met 3 op een bank en soms is het 
moeilijk voor mij om ze te controleren voor de examens die in de klas worden gedaan. Om deze 
reden leggen studenten de meeste van hun examens in de kerk af. Ze worden dan verspreid en 
goed bewaakt. We hebben ook een gebrek aan lesmateriaal, studenten kunnen niet oefenen in 
de lessen of vakken die ze leren. 
 
Ik doe er alles aan om de voortgang van elke leerling te volgen. Ik begeleid en evalueer 
persoonlijk al deze studenten, zodat ze het niveau hebben dat vereist is door het ministerie van 
Onderwijs van het land. Ik zorg er ook voor dat ze leren voor het dagelijks leven.  Ik ben altijd 
tevreden met hun studieresultaten. Ik zou graag willen dat ze het in de praktijk goed doen als 
ze toegang hebben tot lesmateriaal. Ik organiseer elk jaar kleurdagen met mijn studenten, 
tijdens deze dagen komen ze in kleur, dat wil zeggen zonder uniformen.  Ze versieren hun zalen 
en doen culturele activiteiten (dansen, gedichten, spelletjes, liederen, declamaties, korte 
sketches, enz.) en eten samen. Het is een activiteit die hen helpt om samen plezier te hebben. 
 
De schoolleiding doet haar best, ondanks de onveiligheid in het land, om hen boeken en 
schoolspullen te geven voor hun leerproces. Dit is de essentie van mijn ervaring als leraar aan 



de Notre Dame de la Libération School in Mombin Crochu. Ook zou ik graag willen weten hoe 
de leerkrachten van Gemeenteschool t Blokje hun werk doen met de verschillende leerlingen 
die aan hen zijn toevertrouwd. Ik zou je willen vragen of je onze school kunt helpen met de 
aanschaf van schoolboeken, lesmateriaal en banken. Dit zal een goede aanmoediging zijn voor 
de directie, ouders, leerkrachten en leerlingen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Chery Elda 
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